O Gij, die kommrend sterven moest,
[ en Vader waart
en mij liet leven, en me teder leerde

leven
met uw zacht spreken, en uw strelend
handebeven
Dankbaar aandenken aan en, toen ge stierft, wat late zon
de Heer op uwen baard.

. (Karel van de Woestijne)
Jozef Van Den Driessche

echtgenoot van Mevrouw
Georgine De Backer

geboren te Elst op 5 februari 1917

en overleden op 26 november 1983,

Oudstrijder 1940-1945 Zijn echtgenote,
zijn kinderen
—— en de familie
danken U oprecht voor uw medeleven
en gebed.
Wees hem indachtig in uw gebeden,

Drukk, L. De Ruyver - Brakel




