"Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven."

T

Vroom aandenken aan
DE HEER

Julien Van den Driessche
echtgenoot van Mariette Fouquart

Geboren te Elst op 9 februari 1918 en
overleden in het Aurora Ziekenhuis
te Ronse op 12 juni 2002,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Oud-Strijder 1940-1945.

Voor uw meeleven en gebeden danken U
de families Van den Driessche, Fouquart,
Van der Linden en Fouquet.

Namis op vrijdag 28 juni 2002 om 18.30 uur
in de parochiekerk Sint-Apollonia te Elst.

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49

Met diepe ontroering zullen velen het overlijden
vernomen hebben van deze goede, dienstvaar-
dige, eerlijke man. Getogen en geboren daar in
de Smisstraat leefde hij gelukkig met Mariette,
in september mochten ze vieren 50 jaar ge-
trouwd, maar helaas!

Hij woonde er zo graag, na een werkzaam leven
van werken en zorgen. Thuis leerde hij er de
stille rust, die leidt naar eenvoud en goedheid.
Zijn groenten, zijn hof, de bloemen, ze waren
zijn leven geworden.

In de groei en de bloei zag hij het beeld van God
weerspiegeld en dit deed hem de handen vouwen
in een vroom mannelijk gebed.

Gesproten uit een zeer oude christelijke familie-
stam was hij trouw gebleven aan die opvoeding.
Niet onvoorbereid werd Julien uitgenodigd zijn
rijkbeladen leven in te leveren bij de Heer. Steeds
was hij klaar voor de grote ontmoeting, door de
gerichtheid van zijn leven. Immers wie in de we-
reld geleefd heeft om God te dienen, vreest niet dit
leven te verlaten en gaat gerust de Heer tegemoet.
Daarom vertrouwen wij onze dierbare overledene
toe aan de volheid van Gods liefde en danken we
de Heer van de oogst, om al het goede en het
schone in het leven van Julien.

Dierbare Mariette, we hebben samen ons best ge-
daan, uw liefde, uw genegenheid voor mij hebben
me altijd goede moed en vreugde gebracht. Hebt
dank voor uw totale inzet. Ik ben fier op u. Moge
de Heer u sterken in die grote beproeving. Laat
ons in gebed aan elkaar verbonden zijn.

Beste familie, geburen en vrienden, vaart wel!
Dank voor alles.

H. Maria, Hemelse Moeder, bid voor ons.




