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VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

Richard VANDENDRIESSCHE
weduwnaar van Maria COLPAERT

geboren te Zulzeke op 1 november 1899 en
godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-Vrouw
Hospitaal te Oudenaarde op 7 februari 1985
gesterkt door het H. Sakrament van de zieken.

Lid van het Kristen Verbond van Gepensioneerden
Voorzitter v.d. Koninklijke Schuttersmaatschappij
,,De Moedige Sterreschutters'"

Lid van de Schuttersmaatschappij ,,Willem Tell".

Heer, onze God, nu het hart van Richard, dat
zo gehouden heeft van het leven, voor goed is
stilgevallen, bevelen wij hem bij U aan. Wij
geloven dat zijn naam geschreven staat in de
palm van uw hand en dat Gij hem kent zoals
hij was: met zijn hoedanigheden en zijn tekorten,
maar bovenal met zijn oprechte wil zich steeds
naar U te keren. Wees Gij voor hem de rust na
zijn levenswerk, de vreugde na de pijn, het
volle leven na de dood.

Hij was een stille werker die voor zijn dierbaren
het milde werktuig is geweest van uw nabije
goedheid. Zijn eenvoudig geloof en zijn vriend-
schap in gulle medemenselijkheid bij zijn schut-
tersmaatschappijen tot op hoge ouderdom zijn
gaven die hij uit uw handen ontving. Dankbaar
was hij voor elk goed woord en vooral de ge-
negenheid van zijn kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen. Moge hij voortleven in hun ge-
bed en in hun gedachten.

Dat hij ruste in vrede !

Georges en Simonne
PROVOST - VANDENDRIESSCHE,

Aster en Yvonn
VAN ASSCHE - VANDENDR[ESSCHE.

Carlos en Clarisse VANDENDRIESSCHE - POT,

De families VANDENDRIESSCHE, WAELKENS,
COLPAERT en VAN TIEGHEM,

DANKEN VOOR UW GEBEDEN
EN MEDELEVEN.

sanderus




