Herinner mij,

maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon
hoe ik was, toen alles nog kon.

e

Dankbaar voor al het goede dat zij voor ons
betekend heeft, gedenken wij,

MEVROUW ,
Valerie, Anna
VAN DEN DRIESSCHE
Weduwe van De Heer Michel PIENS
Zij werd geboren te Elst op

29 augustus 1907 en is godvruchtig overleden in
het rustoord "De Vlaamse Ardennen” te Horebeke

op 4 februari 1997, gesterkt door de ziekenzalving.

De families VAN DEN DRIESSCHE, COPPENS
en PIENS, DENIJS danken U, voor uw gebed en
uw medeleven.

Namis op zondag 6 april 1997 om 10.30 uur.

Sinds Michel uit haar leven was verdwenen, was
Valerie dezelfde niet meer. 62 jaar hadden ze sa-
men lief en leed gedeeld. Ze waren voor mekaar
geboren. Ze waren met elkaar vergroeid. Ze wa-
ren gelukkig met elkaar, in hun sober huizeke met
de leuvense stoof, in de Boekelstraat. Ze leefden
nog eenvoudig zoals in de goeie ouwe tijd, met
weinig content. Hun minzaamheid maakte hen
geliefd bij dorpsgenoten en geburen. Te mooi om
waar te zijn. Beiden werden nochtans niet door
het leven gespaard en kregen hun part aan mense-
lijk leed. Zij konden bogen op twee kinderen:
Emiel en Blanche. Blanche stierf echter jong, am-
per 44 jaar en liet vijf kinderen na, voor wie
Valerie een tweede moeder werd. Die zware klap
bleef heel haar verder leven op haar wegen:
"Sindsdien ben ik nooit meer goed geweest" zeg-
de ze zelf. Michel moest eerst opstappen. 22 jaar
hard labeur als "fosse-man" in de koolputten
hadden een stempel op zijn gezondheid gedrukt.
Sinds hij twee jaar geleden aan die gevolgen be-
zweek, was Valerie haar houvast kwijt. Ze liep
verloren. Ze leefde in een andere wereld.

Met Valerie verdwijnt uit ons dorp een van de
laatsten uit een generatie die voorbij is, uit de
goeie "tijd van toen ..."
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