Bid voor de zielerust van

DE HEER

Johny VAN DEN DRIESSCHEN

geboren te Geraardsbergen op 2 februari 1945

en overleden in het Medisch Heelkundig In- -

stituut van Elsene op 8 november 1980,
gesterkt door het sakrament van de zieken.

Gods wegen zijn niet onze wegen, immers
af en toe begrijpen we er zo weinig van.
Hoe vaak gedroegen wij ons niet alsof we
niet te verslaan zijn, alsof dit aardse le-
ven geen einde kent.

Heer, al begrijpen we het niet al te
best, toch willen wij blijven geloven en
vertrouwen dat Gij het met ons goed voor
hebt. Daarom bidden we met vertrouwen
dat Gij onze dierbare overledene in uw
barmhartigheid vergeving schenke en eeu-
wige rust en vrede.

Mijn teerbeminde ouders, broer en zus-
ter, zo plots en veel te vroeg kwam dit
harde « afscheid » dat geen menselijke woor-
den U troosten zullen; alleen dit: dat bij
een kristen de dood de banden der lief-
de niet breken of vervallen.

Mijn dierbare familieleden, vrienden en
buren, schenkt ook gij mij een gebed tot
mijn zielerust. lk dank U =daarom.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families VAN DEN- DRIESSCHEN-
VAN BELLE,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

J. De Vieeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




