O, wrede dood, die de echtgenoten scheidt en
de banden der tederste liefde breekt, hoe wel
leert ge ons kennen wat we zijn hier op aarde.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria - Irma Van Den Haesevelde

echtgenote van Mijnheer
VALERE VAN DE PUTTE,

geboren te St.-Kornelis-Horebeke
de 9 augustus 1917 en er godvruchtig overleden
de 16 juli 1957,
gesterkt en gestroost door al de genademiddelen
onzer Moeder de H.Kerk.
Lid van de Confrerie van de H. Cornelius.

God mengt het geluk dezer aarde met bitter-
heid opdat wij een ander geluk zouden zoeken
waarvan de zoetheid niet bedrieglijk is; - ook
zalig de mens die de kwelling doorstaat, want
na de beproeving zal hij de kroon des levens
ontvangen die God beloofd heeft aan hen die
Hem liefhebben.

Met voorbeeldig geduld en volkomen onder-
werping aan de wil des Heren verdroeg zij de
ongemakken harer ziekte, wel wetende dat de
mens door veel kwellingen heen het Rijk der
H len moet bel

Troost U dan met mij, duurbare echtgenoot,
allerliefste kinderen, dat ik deze aarde, het land
van verdriet en ellende verlate om het verblijf
van eeuwige vrede in te gaan.

Hebt dank voor uw goede zorgen en oprechte
genegenheid en toont mij uw liefde door voor
mij te bidden.

Teergeliefde moeder, ook U moet het lastig
vallen mij zo vroeg te zien heengaan die zoveel
om mij hebt geleden en mij nooit hebt verlaten ;
moge God U vergelden om uw liefde en toe-
wijding.

Duurbare broeders en familieleden, tot weer-
ziens in de Hemel en gedenk mij intussen in uw
gebeden.

Jezus, Maria, Jozef, laat mij vreedzaam in uw
gezelschap sterven. (300 d. afl.)

De families VAN DEN HAESEVELDE,
VAN DE PUTTE, VAN GANSBEKE en
DE VOS
zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.

lfim: H. BQuters, St.-Kornelis-Horebeke




