Heer, geef uw dienaar het geluk dat de wereld niet
geven kan.

T
ZALIG AANDENKEN AAN

DE HEER

Omer Van Den Haesevelde
echtgenoot van Mevrouw
Zulma Bauwens

geboren te St. Kornelis-Horebeke op 8 februari
1896, en godvruchtig overleden te Oudenaarde op
15 juli 1973, gesterkt door de H.H. Sakramenten
der zieken.

Lid van de Bond « Kerk en Wereld »

In het evangelie richt Jezus volgende troostende
woorden tot Maria, die treurt om haar gestorven
broeder: « Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in
Mij gelooft, ook al is Hij gestorven, zal leven ». Laat
ons daarom niet hopeloos treuren als mensen die
niet geloven. Want de dood is niet het fatale einde,
maar de aankomst in het vaderhuis, waar het geluk
voorgoed ons deel is.

Gelouterd door het wel en wee van het leven, be-
wust van waar het uiteindelijk in het leven op aan-
komt, is onze dierbare gerust en kalm van ons
heengegaan. Zolang hij kon heeft hij hard gewerkt
als seizoenarbeider en terzelfdertijd als landbouwer.

Toen de rust voor hem was aangebroken kwam een
slepende ziekte zijn gestel ondermijnen. Zich toe-
vertrouwend aan Gods barmhartige goedheid heeft
hij geduldig alle lijden gedragen.

Dierbare echtgenote, ik dank u voor wat gij, vooral
de laatste tijd, voor mij gedaan hebt. Troost u, God
weet best wat voor ons goed is. Vergeet mij niet in
uw gebeden.

Beminde kinderen en lief kleinkind, weest voor
moeder een sprankeltje zon in haar oude dag. Blijft
geloven in Gods barmhartige liefde.

Familieleden envrienden, ik dank uvoor uw blijken
van genegenheid. Tot weerziens.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.

Mevrouw O. VAN DEN HAESEVELDE-BAUWENS,
zijn echtgenote ;
HrenMw R.NAESSENS-VAN DEN HAESEVELDE,
Heer en Mevrouw Marcel VAN DEN BOSSCHE-
VAN DEN HAESEVELDE en kind Ann,
zijn kinderen en kleinkind ;
De families VAN DEN HAESEVELDE, DE LANGHE
BAUWENS en MORRE,

danken U voor de blijken van kristelljke
deelneming in rouw en gebeden.
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