"Alles is volbracht”.

T

TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Remi Van Den Haesevelde
echtgenoot van Mevrouw
SARA DE TEMMERMAN

geboren te St.-Maria-Horebeke op 2 oktober 1898

en aldaar in volle overgave overleden op 13 mei

1967, gesterkt door het H. Sakrament van de zie-
ken en het H. Sakrament van de stervenden.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

(Joh. XIX - 30)

"Alles is volbracht”. Met deze woorden kun-
nen we het hele leven samenvatten van de dier-
bare overledene.

"Ik heb de taak volbracht wat Gij, Vader, mij
hebt opgedragen’’.

Groot was de taak die hem was opgedragen :
de opbouw van zijn zwaar gezin, de opbouw van
zijn zaak, de opbouw van zijn leven.

Nederig van afkomst, maar begiftigd met de
vele talenten hem door God geschonken, heeft
hij zich met algehele toewijding opgewerkt, zon-
der iets te verwaarlozen. Hij had een stalen wil,
maar ook had hij een ‘groot geloof en vertrou-
wen in de Almachtige Vader. Want gelovig was
hij, oprechte kristen, die wist dat hij de Heer
zo diende.

Naar voorbeeld van de Meester, moest hij ook
eerst nog de laatste jaren zijn kruis dragen voor-
aleer alles volbracht was. Het werd bekroond
met de laatste HH. Sakramenten, die hij in ge-
loof en volle bewustzijn en overgave ontving.
Met O. L. Heer in zijn hart mocht hij terug
naar zijn Schepper en Vader gaan.

Moge Maria, die hij kort tevoren in haar bede-
vaartplaats bezocht, hem begeleiden.

Dierbare echtgenote, zo haastig heeft de Heer
mij tot Zich geroepen. Pijnlijk valt dit scheiden

voor U, ge zuilt het zo aanvoelen, maar voor ons
is sterven geen vergaan, wij zijn verzekerd van
het wederzien. Bid en zeg : "l-ieer, Uw Wil ge-
schiede”. Alleen deze gesteltenis kan ons ver-
troosting brengen in dit pijnlijke uur. Ik dank
U voor uw liefde en steun.

Geliefde kinderen, te vroeg wellicht moet ik
heengaan ; ik was er nog nodig, maar Vader in
de Hemel zal U beschermen en geleiden. Ont-
houdt mijn_voorbeeld en wijze lessen. BIijft
eensgezind in liefde rond moeder : hebt elkan-
der lief naar Kristus’ gebod. Weest daarom
trouw aan God en Kerk en Gods zegen zal op U
rusten. Gij waart mij alles, blijft mij nu voort
beminnen door uw gebed.

Beminde familieleden en vrienden, vaart allen
wel, bidt voor mij en tot weerziens in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

0. L. Vrouw ten Hemel opgenomen, bid voor
ons.

Mevrouw Remi VAN DEN HAESEVELDE-DE
TEMME! ’ zijn echtgenote,

Mijnheer en Mevrouw Roger VAN GANSBEKE-
VAN DEN HAESEVELDE en kind Johan,

Mijnheer en Mevrouw Frans VAN DEN HAESE-
VELDE-BAEKELANDT en kinderen William,
Evy en Kathleen,

Mijnheer en Mevrouw Firmin VAN DEN HAESE-
VELDE-VAN DE PUTTE en kinderen Frank
en Hans,

Mijnheer en Mevrouw Etienne VAN DEN HAE-
SEVELDE-BROODCOORENS en kinderen Ve-
ra en Carla,

Mijnheer en Mevrouw Luc DE TEMMERMAN-
VAN DEN HAESEVELDE en kind Stephan,

zijn kinderen en kleinkinderen,

De Familien Van Den Haesevelde, De Temmer-
man, De Schamphelaire en De Turck,

innig getroffen door de blijken van deelneming
in rouw en gebeden, danken u van harte.

Uitg. H. Bauters, Koster, St.-Maria-Horebeke




