«Zie hier ben Ik, want Ik ben barmhartig, Ik de
Héer uw God».

i
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Victor VAN DEN HAESEVELDE

echtgenoot van Mevrouw
Eulalie-Mathilde GOSSYE,
geboren te St.-Kornelis-Horebeke, 12 juli 1875 en
aldaar zeer godvruchtig overleden, 3 oogst 1961,
versterkt door de laatste HH. Sakramenten en de
zegen der stervenden.
Hij was lid van de Confrerie van de H. Cornelius.

Lijden, strijden en sterven is het lot van de mens
hier op aarde. Zalig zij die sterven in de Heer,
hun vertrouwen zal niet geschokt worden en hun
hoop zal niet teleurgesteld worden.

Gelukkig hij die inziet dat het leven hier op
aarde slechts een inleiding en een voorbereiding is
op het andere leven, waar alle leed en alle traan
voorbij zal zijn.

Barmhartig ben ik zegt God en ik wil dat ook
Gij barmhartig zoudt zijn. God heeft hem gezegend
met een hoge ouderdom. Hij was God dankbaar
daarvoor en in overgave aan Gods H. Wil heeft hij
zich op de dood voorbereid en ze uit Gods handen
aanvaard.

Met betrouwen o Heer op uw barmhartigheid,
bidden wij dan ook voor de duurbare overledene,
hem de eeuwige rust en het geluk van de hemel
te schenken.

Duurbare echtgenote, zeer geliefde kinderen en
alle duurbare familieleden, uw liefde en genegen-
heid waren mij een troost in mijn oude dag. Hebt
dank voor uw goede zorgen. Moge de Heer u allen
in zijn vrede en liefde bewaren.

H. Hart van Jezus, wees hem genadig.
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zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. H. Bauters, koster, St,-Kornelis-Horebeke




