In liefde heeft God ons voorbestemd zijn kin-
deren te worden door Jezus Christus. EfS 1,5

t
BID VOOR DE ZIEL
van
MEVROUW

Anna VANDEN HAUTTE

weduwe van

de Heer Emiel VANDE VYVERE

geboren te Mater op 25 april 1903 en in de
Heer ontslapen te Oudenaarde op 20 oktober
1981, gesterkt door de HH. Sacramenten der
zieken.

De dood van deze goede moeder stelt een
einde aan het maandenlange lijden op haar
ziekbed. Zonder klagen heeft ze haar kruis
gedragen, met moed en overgave aan Gods
H. Wil. We bewonderen haar toewijding in
de verzorging van haar zieke echtgenoot
gedurende vele jaren. Het heeft veel van haar
krachten en gezondheid gevraagd. Maar ze
deed dit graag en zag naar geen moeite.
Hoevele dagen en nachten heeft ze zich voor
hem opgeofferd. ,, Niemand heeft groter liefde
dan hij, die zijn leven geeft voor zijn vrien-
den. "' heeft Jezus gezegd. In navolging van
Hem heeft ze zich gans gegeven.

Nu ze uit haar lijden is verlost, moge de
Heer haar de vreugde van de hemel geven.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, van wie
ik zoveel heb gehouden. Dank om uw genegen-

heid en goede zorgen, die ik van u mocht
ontvangen. God zegene en beware u. Blijft
trouw aan uw geloof en bidt voor vader en
mij in de hoop op een eeuwig wederzien bij
de Heer.

Beste familie, vrienden en bekenden, en gij
allen, die mijn lijden hebt verzacht, dank om
uw vriendschap en betuigd uw medevoelen
door een vurig gebed.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor mij in dit
uur van mijn dood.

Heer en Mevrouw Raphaél UITTENHOVE -
VANDE VYVERE en kind,

Heer en Mevrouw Messaoud TEBBI -
UITTENHOVE,

haar kinderen en kleinkinderen ;

Haar broeders, zuster, schoonbroeder,
schoonzusters, neven en nichten,

De families VANDEN HAUTTE,
VANDE VYVERE, VERHEYLESONNE en
VANDE VYVERE,

BEDANKEN van harte voor de blijken
van kristelijke deelneming.

NAMIS op zaterdag 7 november 1981, te 7 u.

Ename - Drukk. Vander Stuyft




