Bedankt voor je lach
die er altijd was.

Bedankt voor je begrip
die je voor ons had.

Bedankt voor de woorden van vreugde
die uit jouw mond mochten vioeien.

Bedankt voor de liefde
Guy VAN DEN HAUTE die we elke dag mochten ontvangen.

Echtgenoot van Ingrid De Galan Bedankt voor de vriendschap
die jij ons echt gegeven hebt.

Dankbare herinnering aan

Geboren in Opbrakel op 5 juli 1946
en godvruchtig overleden in het
U.Z.-Gent op 23 februari 2003,

begeleid door het gebed van de Kerk. Bedankt voor de tranen

die je met ons deelde.

Bedankt voor de uren
die we samen konden praten.

Zijn echtgenote en de families VANDENHAUTE, Bedankt voor alles ...
DE GALAN, DENOOZE, ANDRIES en DE GEEST waar wij geen woorden voor vinden.
danken voor de deelneming en sympathie hen betuigd.
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