De enige pijn, die je ons hebt aangedaan,
is dat je ongevraagd bent heengegaan.
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Blijvend aandenken aan
de heer
Hubert VANDENHAUTE

echtgenoot van mevrouw
Georgette DENOOZE

Geboren in Everbeek op 28 september 1920
en er onverwacht in zijn familiekring
overleden op 24 december 1996.

Oud-strijder 1940-1945

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en de families
VANDENHAUTE, DENOOZE,
GYSELINCK en VERLEYEN
danken voor de blijken van deelneming, troost
en sympathie hen betuigd in deze rouw.

Zoals hij heeft geleefd

zo is hij ook naar de Heer teruggegaan,
kalm en gelaten,

en tevreden met zijn wilsbeschikkingen,
om beloond te worden

voor het vele goede

dat hij hier op aarde gedaan heeft.

Nu blijft alleen nog de herinnering

aan deze goede vader.

Zijn voorbeeld van blij-aanvaarden,
spijts de last en ongemak,

en zijn zachte goedheid,

moge voor ons allen een levensles zijn.
Het is vanzelfsprekend

dat zijn liefde beantwoord werd

door een grote genegenheid van zijn
echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

De namis zal opgedragen worden in de
Sint-Mariekerk in Everbeek (beneden) op
zaterdag 1 februari 1997 om 17 uur.

Begr. Moulart & Herregodts Drukkerij Van de Maele




