Dankbaar aandenken aan

DE HEER
Julien VAN DEN HAUTE

echtgenoot van Mevrouw
Suzanne VAN LIERDE

Geboren te Sint-Martens-Lierde op

17 februari 1921 en godvruchtig
overleden op 5 november 1995 in het

A. Z. Sint-Elisabeth te Zottegem, gesterkt
door de Heilige Sakramenten der zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden

Julien, je was een goede echtgenoot, vader en
vriend.

Zijn inzet toonde ons hoezeer hij om ieder van
ons bekommerd was.

Je goede woorden en daden zullen ons altijd
bijblijven.

Je kon naar iedereen luisteren, begrip
opbrengen, altijd bereid om te helpen.
Je innerlijke rijpheid uitte zich in je levenskunst,
uw bewondering om alles wat schoon was en
goed. Uw eerbied voor Gods schepping, uw
oprecht geloof en verbondenheid met God is
voor ons een steun en voorbeeld.

Volharding was je sterkste eigenschap. Door je
wil om te leven is het een lange strijd geworden,
moedig en geduldig omringd door uw
dierbaren.

Nu is het stil. Met eerbied staan wij rond U.
In gebed en genegenheid blijven wij met U
verbonden.

Moge gij nu met alle heiligen leven bij God en
delen in zijn eeuwige vreugde.

De families VAN DEN HAUTE
VAN LIERDE
VAN DER CATSEYEN
DE VOS
danken U oprecht voor uw blijken van deelneming.

Begrafenissen Van den Driessche Drukkerij Van de Maele




