Gelukkig de dienaar die de Heer bij zijn komst
wakend vindt, Hij zal hem aanstellen
over al zijn goederen. (Matheus)

-x.

Godvruchtig aandenken aan
DE HEER

Louis Clement
Van Den Haute

echtgenoot van Mevrouw

ROSALIA ODILE VAN HOLSBEEKE

geboren te Denderleeuw op 8 juli 1896

en er godvruchtig overleden

op 30 december 1968,

gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk
en de Pauselijke zegen.

Als een trouwe dienaar heeft

de dierbare overledene geheel zijn leven
de harde taak op zich genomen

een rechtvaardig en gelovend man te zijn.
Zoals hij geloofd heeft in zijn God en Heer
heeft hij geloofd in de rechtvaardigheid
en in de waarheid.

Hij heeft wel de zware last van dit geloof
gedragen maar is trouw gebleven;

één van zijn laatste woorden waren:

" Doet wat ge moet doen.”

Wij zouden die uitspraak het getuigenis
van zijn ganse leven kunnen noemen.

Hij heeft ons verlaten.

Hij is gelukkig bij de Heer;

maar wij hebben hem verloren, de minste

in zijn tastbare tegenwoordigheid.

Wij zullen hem allen missen.

Maar onze dierbare overledene leeft en zal
blijven leven voor ons, op de eerste plaats

voor zijn lieve echtgenote, kinderen

en kleinkinderen.

Niet alleen in de herinnering aan zijn voorbeeld,
maar in werkelijkheid als een goede vader

die vanuit Gods heerlijkheid blijft waken over ons,
zoals wij hem zullen blijven gedenken.

Mijn Jezus barmhartigheid!

De familiéen VAN DEN HAUTE,
VAN HOLSBEEKE,
DE SCHRYVER en
DE BOOM

danken voor uw troostvolle
blijken van deelneming.

Begrafenissen William De Poorter
Drukk. Van der Perre-Cobbaert, Denderleeuw




