GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

MEVROUW WEDUWE

Marcel VANDENHAUTE

geboren Clara VAN PEVENAGE

te Everbeek op 25 juni 1913
en overleden te Vorst op 5 juni 1989,
na een lange ziekte, gesterkt door
de H.H. Sacramenten der stervenden.

We zullen ons steeds met liefde herinneren
zij die alleen goedheid en welwillendheid
voor haar evennaasten toonde en die tot
het einde toe trouw is geweest in God die
haar tot zich geroepen heeft.

Mevrouw Weduwe Alphonse
DEREGNONCOURT-VAN PEVENAGE,
Mevrouw Weduwe Marcel
VANDERSCHUEREN-VAN PEVENAGE,
En de familie,

danken voor de blijken van deelneming.

.I.

SOUVENEZ-VOUS DANS VOS PRIERES DE

MADAME VEUVE

Marcel VANDENHAUTE

née Clara VAN PEVENAGE

a Everbeek, le 25 juin 1913
et décédée a Forest, le 5 juin 1989,
aprés une longue maladie,
munie des Secours de la Religion.

Nous nous souviendrons avec tendresse de
celle qui débordait de bonté envers ses
proches et jusqu’a la fin a été confiante en
Dieu qui I'a rappelé a Lui.

Madame Veuve Alphonse
DEREGNONCOURT-VAN PEVENAGE,
Madame Veuve Marcel
VANDERSCHUEREN-VAN PEVENAGE,
Et la famille,

remercient pour les marques de sympathie,
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