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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Rosalie VAN DEN HAUTE
weduwe van de Heer Jan-Baptist VAN DE VIJVER,

geboren te Nederbrakel op 23 september 1898
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 16 december 1987.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Een goede vrouw ging naar de hemel ...

Daar ligt veel smart in die enkele woorden, maar
ook veel troost. Wij hebben haar zo lang bij
ons mogen houden, deze kranige vrouw, die nog
altijd vast ning aan dit leven. Een leven die
haar niet gespaard heeft van pijn en verdriet,
maar waarin ze toch ook vreugde en liefde
heeft leren kennen en waarderen. Ze heeft moedig
haar levenstaak vervuld. Niets was haar te veel
voor haar gezin, zelfs nog op haar hoge leeftijd
was dit voor haar een taak die niet af was,
maar duurt tot wanneer een mens afscheid neemt
van dit leven.

We zullen moeder missen, haar stille eenvoud,
haar goedhartigheid, haar bezorgdheid voor ons.
Nu moeten wij verder leven met de herinneringen
aan haar. Ze zijn ons zo dierbaar, dat ze ons ook

zullen helpen om over dit pijnlijk verlies heen
te komen.

Nu ieder mens zich aan het voorbereiden is om
Jezus als pasgeboren kind te ontvangen, is zij
willen herboren worden in Gods huis. Mag ze
bij God met open handen ontvangen worden, en
daar rust vinden voor haar ziele, zo zal dan
haar doel bereikt zijn, thuis te mogen komen bij
God, die het volle leven bezit.

Dierbare kinderen en familieleden, heb dank voor
de liefdevolle zorgen en genegenheid die ik van
u allen mocht ontvangen. Uw nabijheid heeft
voor mij altijd de bekroning geweest van mijn
levensopdracht. Dank voor de plaats die ik in
uw midden mocht innemen.

De families

VAN DEN HAUTE, VAN DE VIJVER,
ROUSSIAU, DE PREZ,

danken U voor uw aanwezigheid
en kristelijk medeleven.

Namis : dinsdag 5 januari 1988.

Rouwleiding A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




