1.

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

ROSALIE, CONSTANCE, THERESE
VAN DEN HAUTE

weduwe van de Heer
Joseph, Ernest Haelterman,

geboren te Nederbrakel op 4 november 1906
en godvruchtig overleden te Brakel

op 2 juni 1989, voorzien van de

HH. Sakramenten.

De families

Van Den Haute, Haelterman,
Van der Zwalmen,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : vrijdag 7 juli 1989 om 19 uur.

Heer, wij danken U, om deze vrouw en
moeder die ons leerde leven en werken.
Gij zijt tot haar gekomen in het schemer-
donker van de avond, met de bloemen van
haar verleden, die Gij fris gehouden hebt
in uw kotf.

De schoonste bloemen van haar zijn :
haar werkkracht, haar waarachtigheid en
haar sterk vertrouwen.

Dank Heer, om de begaafde moeder, de
waarachtige vriendin van iedereen, omdat
zij de kunst bezat het geluk aan iedereen

te gunnen.

Heer, wij zijn bedroefd en toch in volle
overgave om onze moeder, om geheel haar
leven, haar steun, haar onbegrensde hulp.

Laat dit ons laatste woord zijn Heer,
dat wij geloofd hebben in haar liefde.

Beminde kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, zoveel liefde hebben wij met
elkaar gedeeld, geef mij voort uw bede en
moge God U helpen en steunen.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel




