In alle stilte vertrek ik

voor een lange wandeling.
Maar ik ben niet alleen.

In mijn geest neem ik U mee
gij allen die ik beminde.
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Dankbare herinnering aan
de heer
Valére Vandenhaute

echtgenoot van mevrouw
Gilberte Vandendooren

geboren te Everbeek op 13 februari 1926
en godvruchtig overleden in het
AZ. St.-Elisabeth te Zottegem op
8 maart 1995, gesterkt door de

HH. Sakramenten der Zieken.

Garagehouder op rust
Lid van de Bond der Gepensioneerden

Namis op zaterdag 25 maart om 19 uur.

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267
Funerarium V.D. Driessche, Ger. T. 054 - 41 28 50

Aan onze pa, opa,

Nooit meer je ademhaling horen,

nooit meer het kloppen van je hart
nooit meer die twinkeling in je ogen
waarvan de glans ons nog verwart.

We kunnen het bijna niet geloven
dat je niet meer bij ons bent
jij deed zoveel kleine dingen
je hebt ons met je zorg verwend !

Ja, we moeten alleen nu verder

het leven is zo monotoon

we willen alleen maar beloven

dat we goed voor ons ma zullen zorgen.

Tot ziens !
We houden veel van jou.

De families
Vandenhaute, Vandendooren,
Sadoine en Cuvelier
danken u van harte voor uw gebeden
en blijken van oprechte deelneming.




