Wanneer je verdrietig bent,
kijk dan diep in je hart
en je zal zien dat je weent
om wat je vreugde schonk.
(Kahlil Gibran)

Om dankbaar en gelovig het aandenken
te bewaren aan een goede moeder

MEVROUW
Maria VANDENHEEDE

weduwe van de Heer
Jules BLOCKEEL

geboren te Nokere op 18 april 1914
en rustig in de Heer ontslapen
te Oudenaarde-Eine op 5 september 1994,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Lid van de Kristenbond der Gepensioneerden,
C.R.M. enhet K.V.L.V.

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

Getekend door de jaren en de zorgen,
een beeld van goedheid en zorg voor elk van ons,
vol heimwee om het gemis van vader,
is moeder plots van ons heengegaan.

Met voorzichtige kostbare woorden
tekenen wij haar herinnering,

als een blijvende troost,

een duurzaam bezit.

Een vinnige dappere vrouw naast vader,
een warme thuis voor ons,

een moeder die werkte, zorgde, liefhad,
die allen omsloot in haar liefde.

Vanuit haar geloof — eenvoudig maar diep —
gevoed door gebed en vertrouwen,

dat haar denken en doen geleid heeft,
doorheen vreugde, beproeving en kruis.
Moeder, nu gij thuiskomt voorgoed

naast vader in Gods eeuwige vreugde,

blijf dicht bij ons met uw zorg en gebed.
Laat uw voorbeeld ons leven bezielen

in simpele trouw — in eerlijk geloof —

daar waar God elk van ons heeft geplaatst.

Antoon en Myriam BLOCKEEL - DE LANGHE
en kinderen,
André en Marie-Christine BLOCKEEL - MISEREZ
en kinderen,
Marc en Godelieve DE VRIESE - BLOCKEEL
en kinderen,
De families
VANDENHEEDE - VAN DER STRAETEN en

De namis zal opgedragen worden in de St.-Eligiuskerk
te Oudenaarde-Eine op donderdag 6 oktober 1994 .

BLOCKEEL - DE BAEREMAEKER,
danken U voor uw gebed en deelneming.

Begrafenissen D'Hondt, Gentstraat-Dijkstraat, Oudenaarde




