Nu zegenend de avond over alle mensen gaat,

die moede de ogen sluiten en de slaap verhopen
goed moederken, zie 'k voor me weer uw lief gelaat,
en gaan als sterren weer uw slapende ogen open

In gebed verenigd nemen wij afscheid van

T

Mevrouw

Anna VANDENHENDE
weduwe van August DEMETS

weduwe van Robert DELEHOUZEE
geboren te Ruien op 23 april 1908 en
overleden te Ronse op 16 februari 1992.
Gesterkt door het Ziekensacrament.

Een goed mens ging heen, getooid door de krans
van jaren, getekend door de voldoening van zo
lang mogelijk te kunnen blijven in de kring van haar
geliefden, toevertrouwd aan de liefdevolle zorgen
van haar dochter en schoonzoon.

Zo mocht zij als oude moeder een thuis bij eigen
kinderen hervinden.

Het maakte licht haar laatste kruis, een leven van
herinneringen die ons in kinderen omringen.

Zij was vooral gekend om haar minzaamheid en
vriendelijkheid; om haar eenvoud in de omgang
met familieleden, buren en vrienden, zullen velen
haar missen.

Want afscheid nemen valt zwaar en komt toch altijd
weer zo plots en veel te vroeg.

Dankbaar om wat zij heeft betekend voor velen
denken we vaak in genegenheid aan haar terug.

Lieve kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en
familie, dank voor uw goede zorgen, uw genegenheid
was mijn vreugde.

Wees mij indachtig in uw gebed zoals ik u indachtig zal
blijven. Tot weerziens.

H. Cornelius, patroon van onze parochie, wees gij haar
voorspreker bij de Heer

Noéel en Mariette DELHAYE-DEMETS,
haar kinderen;
Ali en Maddy KADDOUR DJEBBAR-DELHAYE,
Ronny en Caroline DELHAYE-VANNESTE,
Yannick en Anne ROHART-DELHAYE,
haar kleinkinderen;
Meholy en Sarah KADDOUR DJEBBAR,
haar achterkleinkinderen;
De families VANDENHENDE, VANMAERCKE, DE-
METS, VERPLANCKEN, DELEHOUZEE
en VANDENDRIESSCHE.

Danken U
voor de blijken van deelneming.

De plechtige namis zal opgedragen worden in de

St.-Cornelius-kerk te Ruien op zondag 15 maart 1992
om 10 u.

Rouwﬁeidvng E. Vuylsteke, Avelgem Drukk. Huysman-Vanneste, Kluisbergen




