Ons leven is een verlangend uitzien naar de
komst van de Heer.
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BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Cesar VAN DEN HENDE
weduwnaar van mevrouw
Maria VAN DER STICHELEN

geboren te Steenhuize op 20 oktober 1885 en

godvruchtig overleden te Zottegem op 26 jan-

uari 1977 gesterkt door de sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Zoals de dood rijpte in zijn lichaam, zo is
hij ook gerijpt in zijn ziel. Vader was ver-
zoend met de gedachte aan de dood. Zijn
hoge ouderdom was daar niet vreemd aan,
maar ook en vooral zijn overtuiging dat hij
alles tot een goed einde had gebracht.

Wij treuren om de dierbare die van ons is
weggenomen. Maar doorheen onze droefheid
danken wij God om de gave van dit schone
leven. Tot Gods glorie en tot welzijn van zijn
gezin heeft hij geleefd. Door zijn gebed en
zijn arbeid heeft hij God gediend en voor
zijn kinderen had hij steeds een kommervolle
zorg.

Wij bidden met de Kerk : Heer zie genadig
neer op onze offergaven die wij U aanbieden
voor uw dienaar, schenk aan hem aan wie
Gij de genade van het kristelijk geloof hebt
verleend, ook het vreugdevolle samenzijn met
U voor altijd.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank
voor uw oprechte liefde die het schoonst tot
uiting is gekomen in uw zelfvergeten zorgen
bij mijn levenseinde. Dank voor U vooral
Mijn goede dochter. Uw liefde blijve voor mij
zorgen in uw gebed.

Dierbare familie vrienden en kenissen, mogen
wij elkaar allemaal ontmoeten in de eeuwig-
heid bij God.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.

Jules en Irene VAN DEN HENDE - VAEYENS,
kinderen en kleinkinderen,

Angéle VAN DEN HENDE,

Ortwin en Marie - Louise VAN DEN HENDE -
VAN DER DONCK en kinderen,

De families VAN DEN HENDE, VAN DER
STICHELEN, DE COOMAN en DE VRIEZE,

danken U voor Uw blijken van deelneming
in hun rouw.

Uitgever : Johan Matthijs - St.-Lievens-Esse.
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