Toen het avond geworden was, zei Jezus
Laten wij naar de overzijde varen.
(Marc. 4, 35)
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Dankbaar gedenken wij in onze gebeden
Mejuffer ORFA VAN DEN HENDE

dochter van wijlen
Maurice VAN DEN HENDE en
Anna VERSCHELDEN.

Geboren te Waregem op 14 april 1928 en

teruggekeerd tot de vader op 6 november

1982, gesterkt door het sacrament der
zieken.
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Heer God, wij danken U voor dit mensen-
leven, een toonbeeld van wilskracht en
volharding. Wij bidden U, dat haar ver-
trouwen mag voortbestaan in ons, en dat
zij na dit leven van ziekte en pijn, voor
altijld mag delen in Uw hemelse goedheid.

Dierbare zuster, schoonbroer en neven,
hebt dank om uw goede zorgen in eigen
midden, uw genegenheid, uw vriendschap,
uw liefde.

Gij allen die mij genegen waart, weest mij
indachtig in uw gebeden, zo blijven wij
immer met elkaar verenigd.

Bij het zoeken
naar de diepste reden van menselijk geluk,
heb ik nooit het geld gevonden,
het bezit, de luxe,
het nietsdoen, het profiteren,
het feesten, het genieten.
Bij gelukkige mensen
vond ik aan de basis altijd een diepe
geborgenheid
en een spontane vreugde
om Kkleine dingen en een grote eenvoud.
Bij gelukkige mensen was ik steeds verbaasd
over de afwezigheid van dwaze begeerten.
Bij gelukkige mensen
vond ik nooit
ongedurigheid of gepassioneerde jacht,
nooit die drang naar zelfverheerlijking.
Ze bezaten meestal een flinke portie humor.
F.B.

Mr en Mevr Aimé Bodequin-Van den Hende
en kinderen

danken U voor de blijken van deelneming
en uw gebeden.

Drukk. Vanderhaegen Kruishoutem




