Een kruisweg en een rook gewis,

. Voor elk van ons het leven is;

God schiep ons al voor d' eeuwigheid,
Na ‘t eind van alle bezigheid.

Ik heb geleden, veel en hard,
Gebeden om het eind der smart;
Gerust ben ik naar God gegaan,

Nu al het lijden is gedaan.

Gij vrienden die mij sterven ziet,
Vergeet maar zelf uw einde niet;
Hier is 't een komen en een gaan,
Waar niemand blijvend kan bestaan.
Neen, reken op uw jaren niet,

Die mij zo vroeg gestorven ziet;

Zelfs uw gezondheid blijf gewis,

Een boze schat die ijdel is.

Leeft dus gereed en weest bereid,
Zoals de Heer ons ‘t heeft gezeid;

En denkt dat als een dief bij nacht
De God van al moet zijn verwacht.

’

Gedenk in uw godvruchtige gebeden de ziel van
SIMONNE VANDENHENDE

echtgenote van LAURENT GALLE,

geboren te Koolskamp, op 3 juni 1919 en tot het
Eeuwig Leven geroepen in de St. Andreaskliniek
te Tielt, op 16 februari 1972, gesterkt door ce
Sakramenten van de zieken.

Van alle geheimen waarmee de mens moet le-
ven is het mysterie van lijden en dood wel het
grootste.

Een kruis met zorgen is elk mensenlot. Van
niemand zien wij hoe het hem van binnen gaat
en menig hart lijdt onder een verborgen smart.

Mensen die God vergeten schijnen hier alle
geluk te krijgen, wijl andere die God trouw die-
nen een kruis en lijden als aandeel krijgen.

Het einde is het uur der waarheid : ziel g>-
wonnen, al gewonnen !

De duurbare overledene heeft geleden naar ziel
en lichaam. God, die alle harten kent, weet met
hoeveel moed zij haar maanden lange kruis ge-
dragen heeft. Het heengaan van zulke mensen is
voor de achterblijvenden een zekerheid dHat zij een
beter leven ingegaan =zijn waar zij ans, hun
achtergelaten vrienden, zullen indachtig blijven.

In al haar lijden heeft zij haar toevlucht ge-
nomen tot Maria de Moeder van Smarten, die
haar de nodige moed verkreeg om tot ce bhodem
de lijdenskerk te ledigen.

Vaarwel duurbare man en geliefde zonen, gii
weet dat ik meer met u dan met mijn eigen be-
kommerd was. Weet dat de dood ons niet voor
eeuwig gescheiden heeft. |k blijf met u door hzt
gebed verenigd en zal u bijstaan zo ook gij met
mij verenigd wilt blijven. Ik dank u om al de
liefdevolle zorgen en zegen u bij mijn heenygaan
uit de wereld. Tot weerziens.
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