Ik dank U, God,

voor de gave van het leven,

voor het geloof in U

en de zekerheid dat ik eenmaal

voor altijd bij U zal zijn. ~ (Paulus VI)

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

MARIE-LOUISE VAN DEN NEST

weduwe van de heer Jozef Matthieu

geboren te Schoonaarde op 18 december 1925
en godvruchtig overleden te Dendermonde
op 3 juni 1994,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Lid van de vrouwenbond

“Een moeder uit de duizend” zo mogen de kinderen hun
moeder noemen. Want zo heeft zij voor hen geleefd.

Met een bijzondere toewijding werkte zij aan hun opvoe-
ding en maakte hen klaar voor de eigen weg die zij zouden

gaan.
Verder bleef zij hen ook volgen, terwijl ze ook de opvang
van de kleinkinderen op zich nam. Geen moeite was haar
te groot om mensen te helpen. Zo was ze ook in haar
buurt en omgeving graag gezien.

Zij had de moederlijke gave

van thuis en ter beschikking zijn.
Haar leven was voor ons een haven
om aan te doen in vreugd en pijn.

Haar ziekte heeft zij moedig en stil gedragen, al duurde
het een hele tijd. Haar pijn werd verzacht door die oprech-
te wederliefde van de kinderen en kleinkinderen, dagelijks
op bezoek in het ziekenhuis.

Heer onze God,

wij danken U voor onze lieve moeder.

Wij allen die van haar hebben gehouden bidden U dat zij
mag voortleven in ons hart, in ons geloof, in ons gebed.
Ook wijzelf zoeken bij U kracht om dit heengaan christelijk
te dragen, want alleen bij U vinden wij woorden van eeu-
wig leven. Laat haar nu rusten in uw vrede met vader die
reeds was voorgegaan.

Maria, hulp der christenen, bid voor ons allen.
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danken U voor uw gebed en uw deelneming
in hun rouw.
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