Gc]nofd zij Jezus-Christus. Amen.

¥
Bid voor de ziel

van Mijnheer

Firmin VAN DEN NESTE

Weduwnaar van Mevrouw
ROMANIE COBBAERT

geboren te Ophasselt op 24 december 1889 en god-
vruchtig overleden te Overboelare de 13 februari 1965.

Versterkt door de Laatste HH. Sakramen-
ten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Brankardiers-Mijnwerkers
Lid van de Mijnwerkersbond afdeling Ophasselt

Het leven van de mens is een strijd van de wieg tot
het graf; ieder ogenblik is een stap tot de eeuwigheid.

De Heer is vol goedheid en barmhartigheid. Hij ver-
haast zich deze die Hem met vertrouwen aanroepen ter
hulp te snellen en verstoot niet een berouwvol en oot-
moedig hart.

Zeer lang heeft hij gestreden tegen zijn kwaal die
hem vele droevige dagen en slaaploze nachten heeft
gebracht, doch met gelatenheid heeft hij zijn kruisweg
bewandeld tot hij eindelijk het tijdelijke met het eeu-
wige heeft verwisseld.

Dierbare kinderen, hebt dank voor uw toewijding en
genegenheid. Vaartwel.

‘n Speciale dank aan de Eerwaarde zusters om de
beste zorgen welke ik van hen mocht genieten tijdens
mijn verblijf in hun gesticht. Tot weerziens.

Blijft mij allen indachtig in uwe gebeden.
H. Barbara, patrones der goede dood, bid voor ons.

De families:

VAN DEN NESTE,
COBBAERT,
COBBAERT en
GAUBLOMME

danken U hartelijk voor uwe blijken
van deelneming en uw gebeden tot
zielelafenis van hun dierbare over-
ledene.




