Gedenk, o mens, dat gij van stof zijt, en tot stof
zult wederkeren. Miss.
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

Jozef, VAN DEN NESTE

Echtgenoot van Mevrouw
Marie VIDTS

geboren te Herzele, de 24 januari 1874 en godvruch-
tig overleden in de St.-Alfonsiuskliniek te Gent,
de 23 februari 1967.
Gesterkt door de H.H. Sakramenten der zwaar-zieken.

Hoe hoog onze ouderdom ook reike: ons leven ver-
gaat als een schaduw. O dood; O groot geheim: hoe
leert gij ons hoe nietig wij zijn op deze aarde.

De H. Schriftuur vermaant ons: «treurt niet bij uw
doden, zoals degenen die geen hoop hebben... want
indien wij geloven dat Jezus gestorven en verrezen
is, zo zal God ook hen die in Jezus ontslapen zijn,
met Hem verenigen... zij zullen altijd met de Heer
zijn.» Zo betrouwen wij, steunende op ons geloof,
dat de betreurde afgestorvene bij God barmhartigheid
verwerft en in Zijn eeuwige gelukzaligheid wordt op-
genomen. In kristeliik geduld heeft hij vele lijdens-
dagen en nachten doorgebracht. De laatste jaren van
zijn leven brachten hun pijnen en lasten mede: hij
bad en offerde.

‘Wanneer de avond is gevallen, waag het niet U
een nieuwe morgen te beloven. Wees daarom altijd
bereid te sterven en leef zo dat de dood U niet on-
voorbereid vindt. Hoe gelukkig en verstandig is die
mens, die poogt zo te leven als hij wenst bevonden
te worden bij de dood. Navolging v. Kristus

Beminde Echtgenote, geliefde Kinderen en Klein-
kinderen, troost U en stelt uw betrouwen op de god-
delijke Voorzienigheid. Zij slaat niet zonder te zalven.
Het leven, hoe lang ook naar menselijke maat, gaat
voorbij. Hebt dank voor uw genegenheid. Bidt de Heer
om sterkte in het leven: God vergeldt al het goede
dat wij om Zijnentwille doen. Vergeet mij niet in
uw dagelijkse gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid<

Mw Jozef VAN DEN NESTE, geboren Marie VIDTS,
Mw DE GIETER-NYCKEES-VAN DEN NESTE,
kinderen en kleinkinderen,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mr Laurent
VAN DEN NESTE,

Mr & Mw Florimond VAN CAUWENBERGE-VAN
DEN NESTE, kinderen en kleinkind,

Mr & Mw Louis DE SAEDELEER-VAN DEN NESTE,
kinderen en kleinkinderen,

De families VAN DEN NESTE, VIDTS, VAN DE
SIJPE en MOREELS,

BEDANKEN Ued. voor de blijken van

deelneming in rouw en gebeden.

Uitg. Marc De Moor, koster, Oombergen.
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