Vreedzaam en eenvoudig leven,

elk ende een het zijne geven

God vooral tot tenden toe :

dat een wierd zij nimmer moe G.G.

.'.

Dit weze voor ons allen een blijvende
herinnering aan het schone, rijkgevulde
leven en het vertrouwvolle heengaan van

MEVROUW

Van Den Neste Leontine
weduwe van de Heer Achiel SCHEIRE

geboren te Laarne op 30 september 1904
en overleden te Heusden op 8 juli 1990,
gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.

Uw gebed en kristelijke deelneming zijn voor
ons allen een steun en bemoediging.
We danken U van harte.

De familie.

Omdat we voelen dat je bij ons bent
in iedere bloem rondom ons

omdat je op een dag onze tranen hebt gedroogd

omdat je stem bedacht was
op anderen die de moed verloren

om je aanstekelijk optimisme

omdat je vol vertrouwen was in het leven,
waarbij je hart je ingaf wat te doen

omdat je nooit getwijfeld hebt
dat de waarheid altijd overwinnen zal

omdat je voorbeeld ons de weg wijst

en om nog zovele fijne dingen, liefste moeder
putten wij moed en hoop uit wat jouw kracht
was

nu we je wijze glimlach moeten missen. . .
en daarom zullen wij naar de bloemen kijken
en je zult er nog zijn,

een beeld dat met de jaren

alleen maar mooier en rijker wordt

terwijl je handen rusten

want ze hebben zoveel gedaan. ..

Je kinderen en kleinkinderen.

Nadienst op zondag 12 augustus 1990 te 9.30 u

Begr. R. Brossé, Heusden, 30 71 61 Druk-Shop




