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Wij bevelen in uw handen, Heer,
uw dienaar

Oscar Van den Noortgate

zoon van
Omer en Johanna VAN DEN BOSSCHE

Hij werd geboren te Ophasselt op
31 juli 1922 en overleed godvruchtig
te Geraardsbergen op 3 juni 1973,
gesterkt door de H. Sacramenten
der zieken en de Pauselijke zegen.

Zacht zoals hij heeft geleefd is hij gestor-
ven. Danken wij de Heer om dit mooie
leven. Hij was zo goed voor ons allen,
ten bewijze daarvan zijn overtalrijke
vrienden. Oscar wij vergeten u niet maar
zullen steeds aan u denken als onze goe-
de zoon en beste broeder.

Lieve moeder, gij weent om mij zoals
Maria weende bij het kruis van Haar
Zoon, waar ik nu ben.

Dank u moeder voor alles wat ge voor

mij deed. lk vraag vergiffenis voor het
minder goede.

Lieve broeders en zusters, u allen dank
ik om onze blijde jeugd, om zoveel waar-
dering en begrip tracht nu allen te doen
zoals ik, wees blijgemoed en eensgezind.
Draag zorg voor moeder. Beste neven en
nichten, en gij vooral mijn petekinderen,
denk nog eens aan mij met een klein ge-
bedje. En gij mijn vrienden, muzikanten
vooral tracht verder van uw leven een
goede zaak te maken.

Vaarwel gij allen, tot weerziens in de he-
mel waar ik samen met vader op u wacht.

De families
Van den Noortgate - Van den Bossche

danken voor gebeden
en deelneming in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge




