Wat ben ik en wat is mijn Leven? I Reg.
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BID TOT ZIELELAFENIS

van Mijnheer

Hector VANDENOOSTENDE

POSTBODE
echtgenoot van
Mevrouw Palmyre PAUWELS
geboren te Oudenaarde den 23 Juni 1887 en omgekomen

op zijn verjaardag den 23 Juni 1947, versterkt door de
laatste HH. Sacramenten der stervenden.

O mensch wat is uw leven hier op aarde toch broos
en kort, Vandaag zijt ge en morgen is uw uur geslagen
en valt ge in den greep des doods. Niets meer blijft u
dan over dan Gods oneindige en grenzelooze barm-
hartigheid, die hier voor ons levenden somtijds achter
'n donkere sluier verborgen zit maar dan ook ons het
meest nabij is. Daarom bidden wij ook vandaag: Heer,
help ons gelooven dat Gij zijt : « Onze Vader die in
de Hemelen zijt > Velen hadden hem lief, omdat hij een
man van plicht was, om zijn eenvoudigheid, recht-
zinnigheid en gedienstigheid.

GEBED.

O God wien het eigen is mededoogend te zijn en te
sparen, wij bidden en smeeken U voor de ziel van
uwen dienaar, die Gij heden uit deze wereld genomen
hebt ; lever haar niet over in de handen van den vijand,
vergeet haar niet voor eeuwig, maar gebied dat uwe
HH. Engelen ze opnemen en tot het hemelsch vaderland

eleiden..... zoodat ze de eeuwige vreugde bezitte. Door
hristus onzen Heer. Amen.

Vaarwel, duurbare echtgenoote, familieleden en
vrienden, vergeet me niet in uw dagelijksche gebeden
en H. Mis,

Drukk. Van Assche, Oudenaarde.

dank.

U hun

d.

Gevoelig aan uw blijken van deelneming in

hun rouw,

Mijnheer en Mevrouw Hector VAN DEN HEEDE-PAUWELS en dochter Denise ;
BUYSENS,

Mevrouw Hector VANDENOO§TENDE, geb, Marie-Palmyre PAUWELS ;

Mijnheer en Mevrouw Maurice VANDENOOSTENDE-CRAEYE ;

Mijnheer en Mevrouw Georges ALLAERT-VANDENOOSTENDE ;

Mijnheer en Mevrouw Arthur PAUWELS-JANSENS en zoon Edmond

De familién VANDENOOSTENDE, PAUWELS, VERLIEFDEN, KESTELYN en

Mijnheer Gentiel DE KEYZER-PAUWELS ;
Mijnheer en Mevrouw August PAUWELS-VERDONCK ;

Mevrouw Elisa PAUWELS, kinderen en kleinkinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Cesar CANOO-PAUWELS en kinderen ;
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