De dood is een verlossing van vele kwellingen,
ja, zelfs een schat voor dezen die wel geleefd

hebben.

BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

Victor Van den Stockt

Echtgenoot van Mevrouw

Charlotte SAMIN

geboren te Denderleeuw op 28 februari 1884 en
godvruchtig overleden te Gent in het rustoord St. Jan
De Deo, op 9 december 1956, gesterkt door de laatste
HH.-Sakramenten en de pauselijke zegen.

(H. Thom )

De duurbare overledene was een rechtscha-
pen, arbeidzaam en gedienstig burger Hij werd van
iedereen geacht en bemind. Zo heeft hij zijn loop-
baan volbracht.

Zijn lange en pijnlijke ziekte heeft zijn ziel ge-
louterd en rijp gemaakt voor het offer. Zijn onge-
neesbaarheid was hem het zwaarste kruis, en toch
kwam geen klacht hem over de lippen. Het betrou-
wen op God, die hem uit dit aardse dal zou redden
en Ce liefde tot zijn gezin waren ziin troost en zijn
geluk.

Mijn lieve echtgenote, wij hadden nog enkele
jaren gelukkig kunnen samen zijn, maar ons lot ligt
in Gods handen. Laten wij echter één blijven door
ons gebed, want het gebed is de band die de zielen
bindt.

Mijn lieve kinderen, kleinkinderen en familie
en allen, aan wier liefdevolle zorgen ik veel dank-
baarheid verschuldigd ben, betoont mij voort uw
liefde met voor mij te bidden, opdat de Heer Zich
over mij ontferme. Bij Hem in de hemel zal ik ver-
der over u allen waken.

Jezus, geef hem de eeuwige rust

Mevrouw Weduwe Victor VAN DEN STOCKT, geboren Charlotte SAMIN,

zijn echtgenote:

Mevrouw Weduwe Raymond VEREECKEN-VAN DEN STOCKT en dochter,

N STOCKT-D'HAESELEER en kinderen

De Heer en Mevrouw Albert COUCK-VAN DEN STOCKT en kinderen

De Heer en Mevrouw Jan VAN DI

zijn kinderen en kleinkinderen,

De familien VAN DEN STOCKT, SAMIN, DE PUTTER en TRIAAN,

danken U van harte voor uw gebeden en deelneming.
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