GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! AMEN.
+ BID VOOR DE ZIEL I

van

Achiel VAN DE PERRE

echtgenoot van

IRMA COOREMAN

geboren te Erwetegem, den 11 September 1898 en
Iﬁodvruchtlg overleden te Nederbrakel,
den 24 Maart 1947, gesterkt door de HH. Sakramenten
der stervenden.

Hij was IJveraar van den Bond van het H.Hart en
Wijkmeester van het Xaverianengenootschap.

Hij was opgegroeid in een midden van bedrijvige
werkzaamheid, van rechtzinnige ongekunstelde gods-
dienstigheid, hij had geleerd goed te zijn voor de
menschen. Vandaar zijn onvermoeide werkkracht, zijn
diepen godsdienstzin en zijn vriendelijkheid bij de
menschen.

_ Hijwasde rustelooze zakenman; maar a's geloo-
vig kristen mensch gaf hij aan_O. L. Heer zijn deel en,
als echtgenoot en vader,schonk hij de rest aan zijn gezin.

_ Nooit heeft hij aan zich zelf gedacht, rust heeft hij
niet gezocht en toen ze hem door ziekte werd opge-
drongen, liet zijn versleten hart hem geen ruste meer.
Toch bleef hij buitengewoon kalm en offerde zelfs blij-
moedig pijn en smart zoodat hg in waarheid mocht
zeggen : « Heer, in de oprechtheid mijns harten, heb ik
blijmoedig alles geofferd ».

Zin dood brengt moeder in den diepsten rouw en
ziin kinderen zullen voor altijd de genegenheid en den
steun van hun vader missen.

Welbeminde echtgenoote, aanvaard edelmoedig en
gelaten het offer dat God U vraagt : ik dank U voor uw
liefde en de vele zorgen aan mij besteed.

Duurbare vader, U ook dank ik voor uw liefde, uw
hulp en uw zorgen.

Geliefde kinderen, bewandelt de wegen dieik U

voorgegaan ben, gehoorzaamt aan uw moeder en bidt
veel voor vader die U hartstochtelijk beminde.

Beste Bloedverwanten en Vrienden, U allen dank
ik om uw blijken van genegenheid.Verleent mij nog een
vurig gebed voor mijn zielerust.

Jezus, Maria, Jozef! 7 j. afl.

Mevrouw Achiel VAN DE PERRE-COOREMAN ;
Mijnheer Raphaél VAN DE PERRE ;

Mejuffer Yolande VAN DE PERRE ;

Meijuffer Angéle VAN DE PERRE ;

Mijnheer Michel VAN DE PERRE ;

Mejuffer Godelieve VAN DE PERRE ;

De Familién VAN DE PERRE, SALIGO en COO-
REMAN,

bedanken voor de blijken van deelne-
ming in den smartvollen rouw die
hen treft.

vandendriessche-De Vleeschauwer Nederbrakel.




