Vroom aandenken aan ce
Heer
Marcel VAN DE PERRE

echtgenoot van
Margriet VAN WIJMEERSCH,

geboren te St.-Maria-Oudenhove
op 2 augustus 1920 en
godvruchtig overleden in de
St.-Remikliniek te Brussel op
15 mei 1981,

gesterkt door Kristus in Zijn
HH. Sakramenten en de Pause-
lijke Zegen.

Wij hebben rondgezien en geen hulp-
middelen gevonden. Wij zochten en
niemand kon ons voldoende helpen.
Wij hebben U, o Heer, verlenging van
zijn dagen gevraagd en Gij hebt er
anders over beschikt. Gij hebt zijn
aardse leven doen overgaan in 't
eeuwige. We aanvaarden gelovig Uw
beschikking.

Vele jaren heeft hij de last van een
zwakke gezondheid gekend en er de
ongemakken van gedragen. In de mate
van het mogelijke heeft hij zich dien-
stig gemaakt voor zijn groot gezin en

verder er zijn geluk gezocht. Vader,
we danken u voor uw stille maar
grote en zelfvergeten toewijding aan
ons allen.

Geliefde echtgenote, gij waart me
steeds zorgend nabij en als het ware
van mijn ziekbed niet geweken. Uw
liefdevolle aanwezigheid heeft me ge-
holpen deze kalvarieberg van mijn le-
ven te bestijgen. In mijn eenvoudig
« dank u » vat ik alles samen wat ge
voor mij gedaan hebt.

Dierbare kinderen, vader is nu geluk-
kiger dan ooit op de wereld. Ik ben
u erkentelijk voor de welgemeende
genegenheid en de liefde die gij mij
hebt toegedragen. Vergeet mij niet in
uw gebed.

Beste familie en vrienden, ook tot u
zeg ik « vaarwel en tot bij de Heer ».

De families VAN DE PERRE, HOEBEKE,
VAN WIJMEERSCH, VAN DEN HAUTE,

danken U voor de blijken van
kristelijke deelneming.

Begrafenissen Amand Marroyen, Brakel
Dr. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




