Ter nagedachtenis aan

Pater Jan Van de Pitte
missionaris van Afrika

geboren te Antwerpen op 17 september 1899
priester gewijd te Heverlee op 4 april 1931
missionaris in Kongo-Zaire van 1931 tot 1967
overleden te Antwerpen op 24 juli 1984.

Heel lang heeft Jan zijn ontmoeting met de Heer
voorbereid. De laatste twee jaren was hij haast
ononderbroken in de kliniek : het was een tijd
van veel eenzaamheid, van stilte en van gebed.
Aanvankelijk ging het nog. Maar stilaan werd het
steeds moeilijker tot hij op het einde alleen nog
wat kon lezen en bidden op zijn onafscheidelijke
paternoster.

Ogenblikken van licht waren de bezoekjes van
zijn confraters, van zijn vrienden en familie,
maar vooral van zijn trouwe zuster Lucie.

Jan is een van onze echte missionarissen
geweest. Hij wist wat hij wilde en hij zette door.
Wat hij aanpakte, werd afgewerkt en nooit stelde
hij zich tevreden met halve realisaties of schijn-
oplossingen.

Jan was diskreet. Hij praatte graag, hij nam je
graag in vertrouwen en vroeg je graag om raad,
ook al was je zelf een stuk jonger dan hij. Bij
een vriend zocht hij de bevestiging van zijn
zoeken. Nooit sloeg hij een hoge toon aan ; was

hi] niet akkoord, dan haalde hij liever kort zijn
schouders op en zweeg dan verder maar.
Heel bewust is hij altijd priester geweest. Je
kan gerust zeggen dat hij de man was van de
eucharistie en van het rozenhoedje. Tot een paar
dagen voor zijn dood heeft hij de eucharistie
gevierd. Zonder eucharistie heeft priesterschap
geen zin, dat wist hij heel goed. Zijn dagelijkse
heilige mis is dan ook de kracht geweest, die
heel zijn leven stuwde.

Zijn paternoster was zijn tweede stille kracht.
Jan hield van O. L. Vrouw op een gezonde,
mannelijke manier. Zijn hele leven heeft hij
echter behoefte gehad aan moederlijkheid en
voelde hij zich geborgen bij de moeder van God.
Beste Jan, dank voor je vriendschap ; dank voor
je voorbeeld. In jouw naam danken wij je zussen
en familie die je kwamen bezoeken, bedanken
wij de dokters en verpleegsters die je zo goed
verzorgd hebben en danken wij P. Defour die je
steeds zo onvermoeibaar heeft geholpen.

Leef nu voor altijd in de zorgeloze vreugde van
de Heer.

Pater Provinciaal

en de Witte Paters,

De familie Van de Pitte
danken U voor uw gebed
en uw medevoelen.
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