Gelukkig zij, die smetteloos zijn op hun levensdag,
die wandelen naar de Wet des Heren.

BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

Clemence VANDEPONSEELE

echtgenote van Mijnheer Gustaaf COPPENS,

Lid van den Boerinnenbond, bond van het H. Hart
en de Confrerie van de H. Barbara,
geboren te Overboelare den 21 Februari 1881 en er
godvruchtig overleden den 2*April 1948, gesterkt
door de laatste Heilige Sakramanten.
e
De duurbare overledene was een voorbeeld van

kristene echtgenote en moeder. Vol betrouwen op
de Goddelijke Voorzienigheid heeft zijden last van een
talrijk huisgezin gedragen en met wijsheid hare kin-
deren in de deugd opgevoed.

Gerust en vreedzaam heeft zij haren geest in Gods
handen gegeven, omdat een leven van trouwe plicht-
vervulling haar de verzekering gaf van Gods genade
en welbehagen.

We wenen omdat zulk een steun, zulke verster-
kende kracht ons ontnomen is ; doch wij troosten
ons in de kristelijke hoop dat hare goede werken en
haar voorbeeldig leven haar zijn voorgegaan tot be-
reiding van de eeuwige zaligheid.

Duurbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
mijn aardse reis is gegindigd. Vergeet nooit wat ge
van mij gezien en gehoord hebt. Troost en bemint
malkander, blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de ecuwige rust.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Drukkerij Edg. De Croo, Koster, Overboelare.

De familien VAN DE PONSEELE, COPPENS, PEVENAGE en

VAN DER SCHUEREN,
zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun

betoond bij het overlijden van hun dierbare afge-

storvene

DANKEN U.




