God is liefde (1 Joh. 4.5)

We bidden samen voor de ziel van

Irma VAN DE PONSEELE

weduwe van Willem Cauchie

geboren te Overboelare de 14 september 1894 en
met de ziel tot de liefderijke Vader teruggekeerd
de 8 juli 1977, in de H. Hartkliniek te Geraards-
bergen, gesterkt door de genademiddelen van
onze Moeder de heilige Kerk.

Lid van de H. Hartbond en andere
godvruchtige genootschappen.
Lid van de kristen gepensioneerdenbond.

Om uw gebeden en kristelijk medevoelen
danken U zeer hartelijk

zuster Luca - Angele Cauchie,

Paula en Albert De Croo - Cauchie,
Gerda en Dirk Surdiacourt - De Croo,
Wim en Kathleen De Croo,

de families : Van De Ponseele, Cauchie,
Pevenage, De Roy en Van Der Scheuren.

Drukkerij De Vos. koster, Overboelare

" IJverige en vertrouwvolle moederliefde een-
voudige maar diepe levenswijsheid, werklust in
hemelse blijdschap, goedheid voor alle mensen
bizonder voor de noodlijdenden, verdraagzaam-
heid in het lijden, totale overgave aan Gods wil.""
Zo blijft haar beeld in ons voortleven.

Moeder,

wij danken U, zingt gij nu zelf uw huldelied :
Nu sta ik op de hemeldrempel :

' Kom, laat nu Heer mij binnengaan.,,

Lijk Simeon zei in d'oude tempel.

""Aan U, heb ik mijn kroost afgestaan ;

Een dochter-maagd lokt me bij God vol min,

‘n Kristi-bruid doet aan gemeenschapszorg,

De jongste sticht een vroom en kristen gezin
En kleinkinders gebed is nu Meters borg...
Vader, alleen de overgang naar 't hemels leven
Had ons, aan 't oog, van elkander gescheiden.
Met u was ik één in gebed en streven.

Een gelukkig leven genoten w'hier reeds beiden.
Nu zijn we terug verenigd in de vrée.

Wij blijven, in God, voor eeuwig met ons twee!..

O Heer, hoe goed toch kunt gij voor de moeders
zijn, ik dank U voor de kinderen, groot en klein.
Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart, mijn
ziel, mijn leven...

Onbevlekte Ontvangenis en Moeder van God
zie genadig op mij neer.




