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Tot vroom aandenken van

de heer
Achiel Van De Pontseele

echtgenoot van mevrouw
Maria Hitchinson

geboren te Deftinge op 3 mei 1914 en god-
vruchtig overleden te Lierde - Deftinge op
19 oktober 1985, tijdig bediend met de H.
Sakramenten der Zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden
Oud-strijder 1940 -45

Vereremerkt met verschillende militaire
eretekens.

De families
Van De Pontseele, Surdiacourt,
Hitchinson en Schotte
danken U oprecht voor de blijken

van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Uitg. Miserez, Deftinge
Begrafenisond. V. D. Driessche, Geraardsbergen

Telkens iemand uit ons midden wegvalt,
staan we stil en worden wij bedroefd in
onze liefde.

Vader is heengegaan zoals hij in soberheid
en eenvoud geleefd heeft.

In de herfst van het leven staat hij voor
U, Zijn Vader, met zijn daden van goedheid
en vriendschap. In zijn opperste nood en
zorg heeft hij in het volle bewustzijn, de
H. Sakramenten willen ontvangen om zich
voor te bereiden op de grote reis. Wij
danken voor dit leven en voor deze inzet.
In deze goede geest worden wijzelf aange-
moedigd om de kansen te benutten, die ons
voortdurend aangeboden worden langs het
gebed, de Sakramenten, de trouwe plichts-
vervulling en de liefde voor elkander. In
dit spoor hopen wij ook door het leven te
gaan om hier reeds op aarde vredevol te
leven, te herleven en te verrijzen in Jezus
Christus.

Beminde echtgenote, kinderen, kleinkinde-
ren, familieleden en vrienden, uwe zorg
tijdens mijn ziekte was mij een grote steun
en ik dank er U hartgrondig voor.

Wij bidden : »* Heer God, neem vader op in
Uw liefde en geef hem de rust in eeuwig-
heid. Help ons geleidelijk open te komen
voor de nieuwe wijze, waarop hij ons nabij
blijft en maak zijn vreugde volkomen.”

Wil nu rustig de 4 Akten bidden.




