Wees getroost en huil niet meer,
Want immers ik weet,
—— Qoit zien we elkander weer.

Vroom aandenken aan

Mevrouw

Anna VAN DE PONTSEELE
weduwe van de Heer Valere STEVENS

Zij werd geboren te Deftinge op 11 november 1909

en is godvruchtig in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis

te Geraardshergen overleden op 24 september 1997,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Liefste ma,

Hard werken was voor jou een levensideaal. Op jonge leeftijd
begon je als dienster bij een welgestelde familie te Brussel en
de waardering uitte zich in de jarenlange briefwisseling die
jullie verder onderhielden. Toen volgde je huwelijk en met je
ouders en kinderen vormden we een gezin van acht. Het werk
dat, gezien de tegenslag in het gezin van je broer met het
gezichtsverlies van zijn kind, uw metekind en de 20 jaar
slopende ziekte van zijn echtgenote meebracht, heb je spon-
taan op je genomen. Evenals de zorg voor uw oude, behoe-
vende nonkel.

Het was hard 20 jaar geleden je echtgenoot te moeten
verliezen en later in 3 weken tijd je zoon Daniél en uw enige
broer Julien. Toen keek je naar het kruisheeld, zeggende:
“Heer, nu slaat U toch met Uw twee handen tegelijk.”
Mooiere momenten waren voor jou de geboorte van je
kinderen, kleinkinderen en een eerste achterkleinkind waarvan
je nog het doopsel mocht meemaken. Je hebt zeker nog goede
herinneringen aan je lidmaatschap bij de boerinnenbond en de
bond der gepensioneerden, waar iedereen je gezelschap op
prijs stelde. We hebben je, het was zo zelden, echter zien
wenen toen je, plots onwel geworden, uw huis werd buiten-
gedragen in een ziekenwagen nog tot je buurman prevelde:
“Nu kom ik niet meer terug.” En in het ziekenhuis is gezegd
dat we je nog niet wilden missen en je laatste woorden
waren: “Je zult me wel moeten missen.” Ma, je was eenvou-
dig, eerlijk, onderdanig, nederig, liefdevol, het waren grote
eigenschappen. Wij hopen jouw voorbeeld te volgen. Je diep
christelijk leven, je talrijke gebeden tot de Heer hebben je over
alles heengeholpen. De hemel heb je zeker op aarde verdiend,
wees er gelukkig met je familie en tot weerziens met ons.

Uw kinderen.

De families:
VAN DE PONTSEELE - STEVENS - FRANCEUS - EECKHOUT
danken u voor uw gebeden en blijken
van deelneming hun betoond in hun rouw.
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