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Dankbaar aandenken aan

DE HEER We hebben afscheid genomen

van jouw hart
Frans met ons hart.

Er is zon, er is rust

VANDE PONTSEELE aan de andere kant
van de tuin der wolken,
geen pijn, geen verdriet.

geboren te Everbeek op 7 januari 1928 We hebben afscheid genomen,
en overleden in het A.S.Z. te een laatste groet gebracht,

Geraardsbergen op 4 september 2003, onze gedachten bij jou
gesterkt door het Sacrament die wij lief hadden

van de ziekenzalving. en niet vergeten kunnen.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De familie.

Namis op zaterdag 27 september 2003
om 19 uur in de parochiekerk Sint-Lambertus
te Parike.
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