Uw gebed geleide op zijn tocht naar de
eeuwigheid de heer

Gustaaf Van De Pontseele

weduwnaar van mevrouw Irma Coppens
echtgenoot van mevrouw Iréne Pevenage

geboren te Deftinge op 28 juli 1904 en zacht in
de Heer ontslapen te Geraardsbergen op 17 juli
1976, gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden

In gebed, in hard werken, in bitter lijden was
hij stil en bescheiden. Stiller nog is hij naar de
Heer teruggegaan, naar Hem die hij naar best
vermogen heeft gediend in familie en andere
mensen.

Pas in het licht van de eeuwigheid zullen we
zien hoeveel de samenleving te danken heeft
aan die eenvoudige werkers die in totaal dienst-
baarheid hun plicht, met kruis en veurgde, heb-
ben aanvaard en vervuld.

Met zijn typisch levensoptimisme heeft hij zijn
taak in het gezin schoon volbracht met de inzet
van heel zijn persoon. Van huis uit gericht naar
de noden van de anderen, spaarde hij zich zelf
niet om overal bij te springen, om mede te lij-
den en te helpen. Met zijn waardevolle talenten
wist hij zich in alles te tonen als een man die
zin had voor verbetering, voor vooruitgang, bren-
gen van troost bij beproefden, en vrede bij
iedereen.

Hard viel de beproeving : machteloos toekijken
hoe alles stil valt, afscheid moeten nemen van
dat wat jaren de vreugde en fierheid was. Ge-

sterk door zijn onopvallend geloof, door de ge-
negenheid van de omgeving, heeft hij het offer
aanvaard. Hij was een werker, een vriend en
medemens om van te houden. We hebben veel
redenen om hem dankbaar te blijven gedenken.
Dierbare echtgenote, de plichtsbetrachting heeft
troost en steun gegeven. Eeuwig dank voor uw
begrijpende zorg in lief en leed. De kille een-
zaamheid wordt draaglijk wanneer men gelaten,
stil en rustig Gods woord aanvaardt : onze God
is een God van levenden, niet van doden. Zo zal
ons jarenlang - samenzijn nieuwe troost en moed
geven. Uw gebed, de vruchten van onze edel-
moedige arbeid, zullen uwe trouwe hulp blijven.
Geliefde kinderen en kleinkinderen, voor u heb
ik gewerkt en kommervol geleefd. Wat u nu in
een geslaagde en christelijke opvoeding moogt
beleven was ons levensdoel en dagelijks leven.
Dank voor uw eerbied, genegenheid en menig-
vuldige attenties. Uw gebed voor hen die u ver-
lieten, uw blijvende steun voor hen die in uw
midden blijven, zullen de tekenen zijn van uw
dank.

Beste zuster, broeders, bloedverwanten, gebu-
ren en vrienden, ik draag de dankbare herinne-
ring mee aan alles wat ge voor mij geweest
zijt. God zegene en beware u....

De families VAN DE PONTSEELE, PEVENAGE,
SURDIACOURT, COPPENS,
danken u voor de gebeden en uw
medeleven in hun diepe rouw.
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