De Heer bewaart de =zaligheid voor hen
die oprecht op Hem hopen.
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Tot vroom aandenken van
de heer

Hector Van de Pontseele

echtgenoot van mevrouw
Magdalena Bauwens

geboren te Deftinge op 7 november 1906
en overleden te Lierde op 23 april 1982,
bediend met de H. Sakramenten.

De families
Van de Pontseele, Bauwens,
Surdiacourt en Herregods
danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Uitg. Miserez, Deftinge

In deze eucharistieviering willen wij samen
God danken voor al het goede, dat wij van
deze mens mochten ontvangen.

Heel zijn leven heeft Hector geprobeerd
zich aan te passen aan de eisen van de
tijd en zijn gaven ten dienste te stellen
van de zijnen.

Maar ook dit leven kende naast de vele
vreugden de pijn en het lijden. Doch moe-
dig heeft hij het vroegtijdig verlies van
zijn zoon en zijn ziekte gedragen : hij heeft
niemand onnodig willen lastig vallen.

Daarom willen we nu God danken om dit
leven en bidden : Vader, neem deze dier-
bare afgestorvene op in uw hemels Vader-
huis, schenk hem vergiffenis van fouten,
want zoals ons leven, was ook dit leven
niet volmaakt. Laat deze ziel thans delen
in Uw oneindige Liefde. Vermeerder ons
geloof, dat wij na dit aardse leven, op-
nieuw verenigd worden in de blijvende
vreugde van Uw nabijheid.

Dierbare echtgenote, kinderen en familie-
leden, uw genegenheid en toewijding heeft
mijn kruis heel wat verlicht. Ik reken er
op dat gij door uw gebed en uw vereniging
met elkander voor mij een blijvende steun
en troost zult zijn.

Mijn Jezus barmhartigheid.

O. L. Vrouw help ons en richt ons.




