Laten wij de Heer aanbidden voor Wien alles leeft.
‘ OfF. Def.
..r

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Yvonne Vande Pontseele

echtgenotz van Mijnheer

Albert De Campenaere

geboren te St. Martens-Lierde op 21 december 1919
en godvruchtig overleden te St. Maria-Lierde
op 26 juli 1956.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Gods wegen zijn niet altijd de onze; wij
mensen zien alleen ons onmiddellijk geluk.
Gods wijsheid omvat de eeuwigheid. In zijn
goddelijk p'an heeft Hij vooral op het ocog
het blijvende en opperste geluk van de mens ;
om dit te bereiken zijn dikwijls zware oers
te brengen. Gelukkig dan de mens zoals de
duurbare overledene, die grootmoedig en in
stilte haar lijdensoffer heeft gebracht: die de
haar overblijvende krachten niet spaarde in
de zorg en bestuur van haar gezin en haar
kinderen door haar voorbeeld een diep ge-
loof en betrouwen op God heeft ingeprent.

Geliefde echtgenoot en kinderen, zwaar
heeft de Heer ons beproefd en dit laatste offer
valt het hardst. En toch blijven wij opzien
naar Hem, die de Meester is van alles en
buiten Wien ock geen geluk te vinden is.
Hebt dank voor uw trouwe en innige liefde,

voor uw vele zorgen, die, al hebben zij mij
niet kunnen helpen, mij toch een ware
troost waren. Wij blijven verenigd in liefde-
volle herinnering en vooral in het gebed.

Duurbare moeder en familie, hebt dank voor
uw genegenheid en medevoelen. Wil me ver-
der de liefdegave schenken van een vurig
gebed.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijn ziel met U in vrede
ruste. Amen. (300 d.afl.)

Zeer getroffen door Uw blijken van diep
kristelijk medevoelen, bieden U hiervoor
hun welgemeenden dank :

De familién VANDE PONTSEELE,
DE CAMPENAERE, DE VUYST en
DE MEZEL.

Drukk. DE RUYVER, Neerstr., 16, Nederbrakel




