GELOVIG AANDENKEN AAN
MEVROUW

Anna VAN DE PUTTE

Weduwe van de Heer
Jules DE CUYPER.

Geboren te Oosterzele op 16 december
1902 en er godvruchtig overleden op
26 maart 1986, gesterkt door de Heilige
Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

In Gods Liefde aanbevolen en ten grave
gedragen te Oosterzele op 31 maart 1986.

De Heer en Mevrouw
Maurice en Godelieve DE CUYPER -
BULTINCK, en kinderen,

en de families VAN DE PUTTE,
DE CUYPER, VERSCHOORIS en
DE ROO,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming en Uw gebed.

Moeder is ter ruste gegaan in deze
Goede Week. Is het een bevestiging van
het eigen ’''goede’” leven dat zij wilde
leiden in navolging van haar Heer en
Meester, Jezus Christus ? Wellicht wel.

Ze heeft tot Hem gebeden in goede en
kwade dagen van het leven, haar kruis
met Hem gedragen, gedaan wat gedaan
moest worden en gedaan om wél te doen.

Rust nu zacht in de vrede van Uw
Heer, die U tot Zich roept om evenzo
Zijn overwinning te ontvangen: treed
binnen in het Rijk dat voor U is voor-
bereid, goede en trouwe dienares...

Hebt dank, gij allen die mij zoveel
jaren een rustige oude dag hebt gegeven.
Vooral gij dan, Godelieve, samen met
alle huisgenoten : dank om uw fijne ge-
duldige en volhardende zorgen.

Moge nu verder in ons huis diezelfde
rust en vrede blijven, die wij jarenlang
samen hebben verworven: God zegene
U allen op Uw levensweg met mekaar.

Beste broers en zusters en familie,
het moge U verder goed gaan in alle
vrede.

Heilige Maria, bid voor ons, kwetsbare
mensen, dat wij sterk mogen staan in
alle goed.
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