Het offer dat Gij ons vraagt, o God is pijn-
lijk, wij buigen het hoofd, en zeggen met de
onderwerping : Vader dat niet onze maar Uw
wil geschiede !

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
MEVROUW

Augusta VAN DE PUTTE
echtgenote van Heer Cyriel BEKAERT

geboren te Landskouter op 1 januari 1989 en
overleden te Zottegem op 27 juni 1969 voor-
zien van de rechten van onze Moeder de H.
Kerk en de Pauselijke zegen.
Lid van de Confrerie van de H. Agatha.

De duurbare overledene die wij betreuren was
een door kristelijke vrouw. Van kindsbeen af
in de kristen godsdienst opgevoed en opge-
groeid, is zij nooit afgeweken van de weg
der gerechtigheid. Ze was een onberispelijke
echtgenote, een tedere moeder, steeds be-
kommerd met het geluk harer kinderen, voor
wie ze dag en nacht bezorgd was. Ze was
godsdienstig zonder weerga. Door haar lief-
talligheid won ze de harten van allen die
haar naderden. Door werkzaamheid en eer-
lijkheid baande zij zich de weg naar de wel-
stand en met fierheid mag zij tot haar kin-
deren zeggen : «Doet wat gij van mij gezien,
gehoord en geleerd hebt, en de God van
vrede zal met u zijn».

Teergeliefde echtgenoot, vurig verlangde ik
nog enige jaren te leven, doch de alwijze
God heeft er anders over beschikt. Hij roept

mij uit dit tranendal tot Zijn rijk van eeuwige
vrede, waar wij eens voor altijd zullen weer
verenigd zijn.

Beminde kinderen, eert en bemint getrouw uw
vader, weest zijn steun en troost al de dagen
zijns levens, leeft als ware kristen in eer en
deugd, zoals gij het van uw ouders geleerd
hebt.

Dierbare broers, zuster, familie en vrienden,
hebt allen dank voor uw genegenheid en
bidt voor mij.

.l.

Heer Cyriel BEKAERT,
Heer en Mevrouw Sylvain VAN HECKE-

BEKAERT en kinderen Hugo, Bernard en
Peter,

Heer en Mevrouw Frans BEKAERT-VAN VIJLE
en kinderen Krista en Vera,

Heer en Mevrouw Prosper BEKAERT-
DIERICKX en kinderen Isabelle en Isolde,

De families VAN DE PUTTE, BEKAERT,
DE SMAELE en DE BRUYNE,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Soetaert




