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Gij die hem gekend
en bemind hebt gedenk

de heer
Gilbert VAN DER BAETEN

echtgenoot van mevrouw
Elisa DE GALAN

Geboren in Geraardsbergen op 10 januari 1916
en godvruchtig overleden in het Sint-
Elisabethziekenhuis in Zottegem op 15 juli 1997,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Lid van N.U.O.B. - B.S.D.

Bij de dood wordt iedereen stil. Sterven is immers
een mysterieus gebeuren. Het overlijden is het einde
van een mens zoals wij hem hebben gekend. En toch
is die mens niet bestemd om te verdwijnen. De hulde
aan een dood lichaam is dan ook bedoeld voor
iemand waaraan we denken als aan een levende en
die ons ook in werkelijikheid nabij is.

Elke mens volgt zijn eigen levensweg. Daarbij spelen
toevallige gebeurtenissen dikwijls een rol. Gilbert,
een geboren Geraardsbergenaar vond zijn werkter-
rein in Brussel als spoorlegger.

Daar was hij een voorbeeld van een werkman en
werkmakker. Vriend van iedereen werd hij er gewaar-
deerd door zijn werkgever en door allen die met hem
mochten samenwerken.

Na het werk was zijn grootste vreugde thuis te mogen
zijn. Hij woonde met zijn gezin midden een stukje
natuur van Sint-Martens-Lierde waar rust en schoon-
heid voor het grijpen liggen. Begrijpelijk als we weten
dat in de omgeving de vroegere parochiekerk gestaan
heeft en dat de woning van Gilbert nog herinnert aan
de pastorij van voor de Franse revolutie.

Hij heeft het geluk gekend meer dan vijftig jaar samen
met zijn vrouw Elisa lief en leed te mogen delen. Het
jubileum werd zo eenvoudig mogelijk gevierd.
Naarmate het leven vordert wordt de liefde tussen
man en vrouw meestal dieper en intenser, maar tege-
lijkertijd nemen de kansen op samen te dragen leed
ook toe. Eerst is het Elisa die het moeilijk krijgt, ze
wordt met de beste zorgen omringd door haar familie,
door vrienden en geburen, want iedereen is er
welkom.

Pas enkele maanden terug zijn er ook problemen voor
Gilbert. Hospitalisatie brengt geen oplossing. Echt
gelukkig was Gilbert toen hij nog enkele dagen thuis
kon doorbrengen, ogenblikken om nooit te vergeten.
De beste herinnering aan onze geliefde overledene is
wellicht deze : te weten dat wij alles hebben gedaan
om hen te begeleiden tot het punt waar zij aan de
hand van God nog alleen verder kunnen gaan.

Zijn echtgenote, dochter en de families
VAN DER BAETEN, DE GALAN,
FAUCONNIER en VAN DER STOCKT
danken voor de blijken van deelneming
en troost hen betuigd.
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