VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Bertha VAN DER BEKEN

weduwe van
de Heer Victor VANTWEMBEKE,

geboren te Nederbrakel op 31 juli 1909 en
godvruchtig overleden in de Sint Franciscus-
Kliniek te Brakel-Opbrakel op 14 maart 1986,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Een goed mens is heengegaan. De leemte ont-
staan door dit verscheiden zal door velen
aangevoeld worden. Allen zijn dankbaar voor
de hulp en de vreugde hen door Bertha ge-
geven. Om een ander te sparen verzweeg ze
haar leed en verwerkte het in stilte.

Als christen blijven we toch uitzien naar de
eeuwige hereniging, want ook dit afscheid is
geen adieu, geen vaarwel, maar een a dieu,
een tot weerziens bij God. Haar schoon mens-
zijn en haar christelijke levenswandel staan
hiervoor borg.

Ondertussen zullen we het wel zonder haar in
ons midden moeten stellen, maar we willen
haar levenswijze tot de onze maken en haar
zo laten voortleven in en door ons leven.

De families
VAN DER BEKEN, DE TEMMERMAN,
VANTWEMBEKE, PIEYNS,

danken U.

Namis : donderdag 17 april 1986 om 19 u. 30.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel




