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Bid voor de ziel van

Mevrouw

Rachel VAN DER BEKEN

echtgenote van de Heer
Frans WULLEPUTTE

geboren te Mater op 16 mei 1919 en god-
vruchtig overleden te Oudenaarde op 25
mei 1975, gesterkt door de H. Sakramenten
van de zieken.

Zij was lid van de K.A.V.

God zal mijn werken in de schaal der
gerechtigheid en de eenvoud van mijn hart
kennen. (Pr. 31,5).

Daarom heeft God het tegenwoordig leven
vervuld met teleurstellingen en kwellingen
om ons beter het geluk van het komende
leven te doen uitschijnen.

Moeder is van ons heengegaan, en dat is
wel het grootste leed dat ze ons heeft
aangedaan. Voor haar te bidden met de
Kerk geeft troost. « God aan wie het eigen
is ons te sparen, wij smeken U ootmoedig
voor onze moeder, dat zij het hemelse geluk
moge genieten.»

Dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkinde-
ren en familieleden, hebt dank voor uw
zorgvolle genegenheid. God zal er U om
lonen. Houdt mijn gedachtenis in ere en
vergeet niet voor mij te bidden. Gij allen
die haar gekend hebt, wees haar indachtig
in uw gebeden.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Amelberga, bid voor ons.

Hr Frans WULLEPUTTE, haar echtgenoot ;

Hr en Mw A. HOEBEKE - WULLEPUTTE en
zoon Eddy,

Hr en Mw L. ROOS - WULLEPUTTE en
kinderen Frank en Geert,

Hr en Mw J. WULLEPUTTE-DE VOS en
zoon Andy,

Hr en Mw J. HOEBEKE - WULLEPUTTE en
dochter Sandra,

Jonge Heer Willy WULLEPUTTE,

haar kinderen en kleinkinderen :

De families

VAN DER BEKEN, WULLEPUTTE,

KESTELIJN en VAN DEN BOSSCHELLE,

danken voor de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.

Druk Van Herzele - Oudenaarde-Eine




