Komt allen tot Mij die uitgeput zijt

en onder lasten gebukt,

en Ik zal u rust en verlichting schenken.

En gij zult rust vinden voor uw zielen. Mt 11

TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN DE HEER
Paul, Petrus VAN DER BIEST
echtgenoot van mevrouw MADELEINE JANSSENS

Hij werd geboren te Ophasselt op 30 januari
1922 en is schielijk overleden te Erwetegem op
12 december 1984, gezalfd ‘' in extremis ,,

De herinnering die wij aan Paul zullen bewa-
ren zal zeker deze zijn van een man die on-
danks zware beproevingen, ondanks het feit dai
hij in de bloei van zijn leven door ziekte zwaar
gehandicapt werd, niet verbitterd werd. Hij
bleef een schoon, ‘geduldig mens die zijn toe-
stand aanvaardde. Hij bleef een gelukkig mens,
dank zij de genegenheid en de intense verzor-
ging die hij van zijn echtgenote mocht ontvan-
gen, dank zij de aandacht, het veelvuldig kon-
takt met zijn kinderen, de vreugde van zijn
kleinkinderen. Daarvoor moet men ook een wijs,
evenwichtig en gelovig mens zijn. Hij mocht dan
ook regelmatig met de hoogdag de kracht ont-
vangen in de kommunie van de Heer zelf. Brood
dat sterkte geeft om in eigen leven liefde en
vrede van het gemoed te bewaren, brood ook
van eeuwig Leven.

En die hem in zijn jaren van gezondheid ge-
kend heeft zal ook de herinnering bewaren aan
een mens die graag gezien werd, om zijn hard

werken voor zijn gezin, om de zachtheid van
2111111 gemoed, om zijn dienstbaarheid tegenover
allen.

Dierbare echtgenote, goede kinderen, dank
om zo veel dat ons verbonden heeft, vreugde
en leed. Het was allemaal getekend door de
liefde. Dank om de kleinkinderen die ik heb
mogen kennen.

Beste zusters, familieleden en vrienden, gedenk
mij in uw gebed.

Laat ons bidden :

Heer, zegen ons die achterblijven.
Dit afscheid gaat

onze krachten te boven.

We kunnen het ons niet voorstellen.
Het gaat allemaal zo snel.

Toch vragen we U:

neem hem op bij U.

Doe hem en ons berusten.

Zegen hem, zegen ons.

We kunnen elkaar niet missen.
Laat ons met elkaar verbonden blijven
tot over de dood heen.

T

Om uw kristelijke deelneming en uw
vroom gebed, DANKEN U:
de families VAN DER BIEST, JANSSENS,
VAN OUDENHOVE en DE WULF.
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