O. L. Heer mag komen als Hij wil, ik ben altijd
gereed.
= (Woorden van den overledene)
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BID VOOR DE ZIELERUST
VAN MIJNHEER

Emiel VAN DER BRACHT

echtgenoot van Mevrouw Emma De Temmenman

Geboren te Michelbeke de 28 october 1881 en er
schielijk overleden de 15 mei 1956, gesterkt door
e H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Bond van het H. Hart
Voorzitter der C.0.O.

Er was grote verslagenheid in dat brave gezin
en in gans het dorp bij het vernemen van deze
plotselinge dood. Doch wij weten dat deze goede
Christen, die al werkende op het veld in de
armen van zijn zoon de dood vond, op datzelide
ogenblik in de armen van de algoede Schepper
en Vader het ware en eeuwigdurende leven ver-
wierf,

Emiel werd door iedereen geacht als een goede
echtgenoot en vader. Hij hield véér alles aan
het vervullen zijner godsdienstige plichten.
Steeds was hij bekommerd om het welzijn van

diegenen die hem waren toevertrouwd. Hij werk-
te en zwoegde zelfs toen de rust hem werd op-
gelegd : geen wonder dat zijn krachten opeens
begaven,

Wanneer iemand, die steeds oprecht trachtte
met God in orde te zijn en altijd bereid was om
de evennaaste te helpen, door de dood wordt
verrast, hoeven wij ons niet ongerust te maken
en mogen wij erop betrouwen dat God hem de
genade schonk om goed te sterven.

Teergeliefde echtgenote, ik weet dat dit voor
u een zware slag is | Geef de rest van uw aardse
leven in Gods handen. Wees niet bedroefd maar
denk dat wij elkaar zullen wederzien.

Beminde kinderen en kleinkinderen, mijn geluk
op aarde en mijn kroon in de Hemel, ik moet
u ineens verlaten en ik weet dat gij diep treurt
om die ledige plaats aan de haard. Leeft als
goede christenen : het enige dat belang heeft !
Eens zijn wij weer bijeen rond de eeuwige haard
in de mel.

Beste familieleden, vrienden en kennissen, bidt
voor mij.

H. Maria, Koningin van de mei, ik betrouw op U.

De familién VAN DER BRACHT, VAN DE
WALLE, DE TEMMERMAN en CLAUS, danken
voor de gebeden en deelneming in de rouw.

Uitg. Thomas M., Michelbeke.




