Wij wenen, Heer, en zonder klagen
. Maar toch, het valt ons hard te dragen
Dit ons door U gegeven kruis... (G.G.)

T BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Roger Marie Denis Van der Bracht

echtgenoot van Mevrouw
SIMONE BUYSE

geboren te St. Antelinks de 11 december 1924 en aldaar zo
haastig overleden de 29 augustus 1962 ;

bediend van H. Oliesel «in extremis »

Hij ging uit het leven, maar niet uit ons leven, hoe kan hij
dood zijn, die zo levend is in ons hart.

Een schone jongen was hij, een schoon mens was hij en is
uit ons midden verdwenen, zo haastig en onverwachts dat het
nieuws als een bliksem iedereen met verstomming sloeg. Alle
mensen waren gans de gemeente op de straat ” Hoe is 't mo-
geliik.” Hij was schoon niet alleen uiterlijk schoon, maar
vooral 'n innerlijk schoon mens. Want zijn levenslust zijn on-
verstoorbaar optimisme bij voorspoed en tegenslag, zijn gulle
lach, maakten dat hij door iedereen zo graag gezien was en
dat jong en oud, rijk en arm graag in zijn gezelschap was, om-
dat hij de kunst bezat de mensen hun zorgen te doen vergeten
en aan 't lachen te brengen. Daarbij was hij dienstvaardig en
goed voor alle mensen. Dit alles echter was gegrond op een
diep-christelijk leven, want diepe godsvrucht bezat hij en lief-
de voor den Bond van het H.Hart waarvan Hij ook jaren de
vaandrig was en dat nog voor enkele dagen bij de viering van
Mgr. Daem. Schone jonge man, schone echtgenoot ; ze waren
zo gelukkig saam met hun lief kindje, werkien en immer be-
ter ging het. Hij was schoon voor O.L. Heer en die dag, toen
de avond gekomen was, zei de Meester tot Zijn leerlingen :
“Kom, laten we oversteken naar de andere oever. ” Hij was er
van overtuigd spijts Doctors geruststelling dat hij zou gaan de
Heer tegemoet. De beloning voor zijn kort leven, maar schoon
leven, wacht hem met Xs. woord : ” Kom gezegende mijns Va-
ders en neem bezit van Uw beloning. ,,

Duurbare echtgenote, liefste kindje, duurbre ouders en familie-
leden, heb dank voor uw genegenheid. Bliif mij in uw gebeden
en H.Missen gedenken. Eens zien we elkander weer, waar
geen lijden meer is.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk.
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Mevrouw Weduwe Leo VAN DER BRACHT-DE RAEDT,
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