Uw broeder is gestorven Heer,
Hij die gij liefhebt is niet meer
Hij hield zoveel van 't leven

O Gij, die 't eeuwig leven zijt,
verrijzenis, onsterfelijkheid,

wil hem uw vrede geven.

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Marcel
VANDERBRUGGEN

geboren te Opbrakel op 24 februari 1916

en godvruchtig overleden in het Burgerlijk
Ziekenhuis te Ronse op 2 november 1993,
gesterkt met de HH. Sakramenten der zieken.

Qudstrijder 1940-1945.
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De families
VANDERBRUGGEN en VANDEWALLE,

zijn U zeer erkentelijk om uw blijken
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49

In deze tijd dat de chrysanten bloeien en
de herfstbladeren neervallen, dragen we onze
goede broeder naar zijn laatste rustplaats.

Zoals het leven van elke mens, kende ook
hij goede en kwade dagen, vreugde en pijn
gingen aan zijn leven niet voorbij.

Wees dan barmhartig voor hem zoals voor
ons allen. Gij wilt dat geen mens verloren
gaat die in U gelooft.

Vergeef hem wat hem nog in de weg staat
voor eeuwig heil, opdat ook hij moge deel-
genoot worden aan Uw eeuwige heerlijkheid.

Gun aan hen, die thans treuren om het
pijnlijk heengaan, dat zij getroost worden door
heilzaam geloof in eeuwig leven.

Door het gebed alleen vinden we troost
en moed om weer verder te leven, niet in
wanhoop maar met de zekerheid dat we eens
terug verenigd kunnen blijven met hem die
ons nu verliet.

Dierbare familie en vrienden, oprecht dank
voor uw vriendschap en genegenheid, wees
mij in uw gebed indachtig.




